
 

 

 

  



 

            

        

  

  

 

 

 

       

 

Prachtig strand na de zandstorm  

 

 

 

 

De vuurtoren van Ameland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herma helpt graag: stofzuigen, de afwasmachine inruimen, het eten 

ronddelen.      
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Herma      Michelle 

 

 

 

 

 

Geertje      Margret 

       

 

 

         

     Theo   Wiefse  



 

   

Vrijdag 9 augustus 2019 

 

Hoera!!! We gaan naar AMELAND!! 
Om 10 uur is ( bijna) iedereen al bij Tendens, de spullen zitten al in de bus, dus 
we kunnen gaan.  Michelle, Erik, Helma, Aron, Margret, Theo en Wiefse gaan 
op weg. Het regent een beetje. Dat is niet erg want we zitten lekker droog in de 
bus.  
In Zwolle stoppen we even voor de toilet. 
We eten ons lunchpakketje op in de bus ,  
want buiten regent het. 
In de stromende regen  
komen we in Holwerd aan.   
Geertje wordt gebracht tot bij onze bus. 
Nu zijn we compleet!  
We zijn mooi op tijd. 
Hoera! We kunnen een boot eerder nemen. 
 

Nog een klein stukje rijden tot Hollum; Dorine en Bert staan ons al bij ons 
vakantiehuis op te wachten om ons de sleutel te geven. We delen de kamers in, 
maken ons bed op, sommigen halen de kleren uit de koffers en leggen ze netjes 
neer. Iedereen heeft een eigen kast! Theo is al aan het koken: macaroni! 
Lekkerrrrrrr! Na het eten gaat een groepje buiten wandelen, even naar het 
dorp, en een paar anderen doen  
het spelletje “acrobaten”.  Oeh wat  
een spannend speI. In de avond  
doen we nog wat andere leuke dingen:  
The Voice kijken, sjoelen, puzzelen . 
 

 

 

 

  

Hoera! 

Ameland

! 



 

Zaterdag  10 augustus 2019 

We staan lekker rustig op. We genieten van een heerlijk ontbijtje. Het stormt 
héél erg hard!  
De wind loeit en fluit om het huis.  
Alles in huis kraakt en klappert door de storm!  
Als we naar het dorp lopen  
waaien we bijna om. We gaan een  
paar leuke winkeltjes binnen.  
We kopen kaarten om te versturen. 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna doen we boodschappen.  
Gelukkig hebben twee héle sterke mannen  
bij ons!  
Aron en Erik dragen de zware tassen  
naar ons vakantiehuis. 
Na de lunch rijden we met de bus naar het strand.  
Loeierdeloei!! Het stormt zó hard.  
Het zand vliegt door de lucht. 
We stappen niet uit hoor! Dan zouden we zand  
tot in onze navel hebben. We rijden naar de  
vuurtoren. Erik, Aron, Margret en Wiefse stappen  
uit om de vuurtoren te bekijken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

We gaan met z’n allen naar het Juttersmuseum.  
Daar zagen we heel veel dingen die op Amelandstrand 
gevonden zijn: waterpistolen, poppetjes, helmen,  
heel veel touwen en heel veel hout.  
Ook konden we zien hoe ze vroeger hebben geleefd 
op Ameland. Er was ook een echte bedstede te zien. 
  
 
Al deze helmen zijn gevonden op het strand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijd voor een terrasje! Het stormt nog steeds heel hard maar het is niet koud. 
We gaan lekker buiten zitten. Het vaasje met bloemen waait steeds om.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo maakt eten met bloemkoolcouscous en een heerlijk toetje: appelcompote 
met slagroom. Na het eten helpt Margret met de machine inruimen en later 
ook weer met uitruimen. En……. Het is weer spelletjestijd!!  
Acrobaten, regenwormen, varkentje wassen. Herma wint bijna iedere keer! 



 

We hebben heel veel gelachen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margret ruimt de afwasmachine in.    Varkentje wassen. 
Dat kan ze goed!      Spelletjes spelen is gezellig!
   

 

 

Zondag  11 augustus 2019 

We staan lekker rustig op. We ontbijten met een gebakken of een gekookt 
eitje. Herma wil graag de kamer mooi schoonmaken en stofzuigt de hele 
kamer! 
 
Geertje, Margret, Herma, Michelle en Theo  
stappen in het dorp uit om nog een paar 
lekkere dingen te kopen:  
pannenkoekmeel en spek voor de lunch.  
Michelles moeder is vandaag jarig, en om  
11 uur precies belt Michelle haar moeder  
op om haar te feliciteren. Geertje, Margret,  
Herma en Theo zingen met Michelle mee  
voor haar moeder.  
Michelles moeder kan het door  
de telefoon horen! 
 
 
 
 



 

Aron, Erik en Wiefse rijden door naar de vuurtoren, want die willen ze graag 
even beklimmen. Maar liefst (236) traptreden omhoog, en die moeten ze óók 
weer omlaag lopen! Het waait vandaag nog steeds heel hard, dus boven op de 
vuurtoren moeten ze zich stevig vasthouden aan het hek, anders waaien ze 
weg! Daarna gaan ze ook nog even het strand op  
voor een wandelingetje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als iedereen weer bij elkaar is, trakteert Michelle op  
heerlijke tompoesjes ter ere van haar moeders verjaardag. 
Dank je wel Michelle!  
Wiefse maakt als lunch pannenkoeken met spek en appeltjes. Erik is ons 
vuilnisbakkie. Hij eet alle pannenkoeken op die over zijn. Daarna pikken we een 
terrasje. We wachten in de vliegende storm op de demonstratie van de 
paardenreddingsbrigade.  
Wel 8 prachtige donkere sterke  
paarden trekken de reddingsboot  
het water in. Wat zijn ze sterk!!  
 
Even wandelen, maar oe wat een wind! 



 

 
 
 
Weet je wat? 
Een  terrasje 
doen? En dan  
naar de 
paarden? 
Goed plan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Windkracht 6, zand in je haren, zand in je oren, zand in je navel, zand tussen je 
tenen, zand, zand…… 
Theo maakt aardappels, boontjes en een lekker worstje erbij. Mmmm, lekker! 
In de avond zitten we gezellig bij elkaar met een wijntje, een (alcoholvrij) 
biertje, een sapje en chips.  En we doen wéér spelletjes: Jenga en Triominos. 
Wat een heerlijke dag!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag  12 augustus 2019 

 
 
We hebben geluk!  
De zon schijnt.  
De wind is iets minder hard.  
Om 10 uur rijden we  
naar het strand,  
maar eerst kopen we  
het lammetje dat Geertje  
heeft gezien in de winkel.  
Ze noemt het lammetje  
“Schapenkind”. Geertje laat haar  
schapenkind niet meer los! 
 
 

Gelukt!!

! 
Oe oe oe, heel 

voorzichtig!!  

 

Ik durf niet zo goed 

maar ik doe het toch! 



 

Op het strand bij de vuurtoren staan twee strandrolstoelen met dikke wielen. 
Geertje en Michelle mogen erin. We lopen een heel eind tegen de wind in het 
strand op.  
“Lekker uitwaaien” zegt Herma.  
“Wat een wind, ik krijg mijn sigaret niet aan” zegt Margret. 
“ooohhh,, die wind, de zee! Echt heerlijk” zegt Michelle.  
“Ja, écht heerlijk hier” zegt Aron. 
“Ik houd wel van lopen op het strand” zegt Erik.  
“Schapenkind vindt het ook fijn hier” zegt Geertje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Wiefse duwt Michelle  
en zet haar dicht bij het water. 
Ineens komt er een golf  
heel dichtbij!  
Wiefse moet hard weghollen  
en Michelle staat in haar eentje  
midden in het water.  
Dat vindt ze wel leuk!   
Hééééérlijk!!! roept ze. 
 
 
Twee strandkoningingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de lunch gaat Aron  
met Wiefse skelteren.  
Ze klimmen een dijkje op  
en sjezen hard naar beneden.  
Dikke pret!  
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet:  
de vuurtoren. Zie jij ‘m ook? 
 
 
 
 
 
 
We brengen Margret  
naar de boot.  
Zij gaat terug naar huis. 
Margret wordt door Annie  
opgehaald om samen  
naar de overkant te varen. 
 



 

 
 
We gaan naar Natuurcentrum Ameland.  
Daar blijven we wel 2 ½ uur! Het is zo interessant! Er zijn twee filmpjes  
over de natuur van Ameland. Er zijn heel veel soorten levende vissen. We zien 
opgezette dieren We kijken een filmpje over een potvis die is aangeland op 
Ameland.  Zijn grote skelet hangt in het museum. Wat een groot dier!! We gaan 
ook nog naar de 2e verdieping. Daar zie we de duinen en de zee in de verte. 
MOOI! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
      

Boven op de toren  
 
 
 
 
 
 
Theo kijkt of de beer bijt. 
Herma moet steeds heel hard lachen om de grappen die Theo maakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De potvis 
 

 

 

Geertje poseert bij een hyena en een rendier.  



 

’s Avonds gaan we op zoek naar een restaurantje. Helaas zitten alle 
restaurantjes vol. Weet je wat? We maken lekker nasi! Erik, Aron en Wiefse 
koken samen. We smullen van nasi met kroepoek en satésaus. We reserveren 
het restaurantje voor morgenavond. Na het eten zetten we muziek aan.  We 
zingen alle liedjes samen mee, tot 12 uur blijven we zingen met z’n allen. 
Liedjes als  Twee Motten,  Er zit een gat in m’n emmer, en nog veel meer! 
Ondertussen zorgt Theo voor ons “natje en droogje”: een biertje, een wijntje, 
een sapje, iets lekkers erbij. Dat doet hij elke dag!!! “Wat was dit een gezellige 
avond!” zegt iedereen. En zo is het. 
 
 

Dinsdag  13 augustus 2019 

We worden wakker met regen, maar als we ons ontbijtje op hebben, schijnt de 
zon. Wie wil er naar het strand? Dat wil iedereen wel. We lenen weer twee 
strandrolstoelen en lopen nu de andere kant op. Wat zijn de zee, de golven en 
de wind fijn! Michelle maakt heel veel foto’s: van de zee, een paard, de 
vuurtoren, een kwal, de golven en van Erik en Aron die op een zandmuurtje 
zitten. We lopen maar liefst 3 kwartier heen. En ook weer 3 kwartier terug. 
Onze groep bestaat uit goede wandelaars!  

Met z’n tweetjes 
in de zee, dat 
kan alléén met 
die grote wielen! 
Maar de anderen 
moeten hard 
weglopen voor 
de golven. 

 
 
 
 

Erik en Aron 
chillen op een 
zandmuurtje. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn heerlijk uitgewaaid!!! Tijd voor een terrasje bij het strand. 
Thuis smullen we van koekenpan-tosti’s die Wiefse gemaakt heeft. 
Mmmmmm.  



 

Tijd om te chillen!!! 
Herma en Michelle gaan in hun puzzelboekje puzzelen,  
Erik houdt van een beetje  
kijken en kletsen met  
iedereen,  
Geertje gaat met haar  
nieuwe puzzel aan de slag,  
Aron is boven  
op zijn telefoon bezig.  
 
 
 
 
 
 
 
’s Middags gaan we naar de mosterdmolen. “De molen draait, dus de molenaar  
is thuis”, zegt Herma. En zo is het ook.  
We zien hoe ze mosterd maken. 
De mannen vertellen er ook  
van alles over.  
We kunnen ook mosterd  
proeven en kopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen bij de molen. Onze groep is niet alleen een goede wandelgroep. 

We zijn ook nog eens een goede museum- bezoek-groep. Iedereen vindt 

alles interessant!!  

 

 

 

 

  



 

Woensdag  14 augustus 2019 

Hey, de zon schijnt! Wie willen er naar het strand? De mannen willen wel 
uitwaaien op het strand. De dames willen liever winkelen en boodschappen 
doen. Aron, Erik en Theo rijden met de bus naar het strand en lopen een heel 
stuk over het strand. Ze zitten ook nog even op een paaltje lekker te kletsen. 
Onderweg zien ze nog een (dood) aangespoeld zeehondje. 
Michelle, Herma, Geertje en Wiefse lopen naar het dorp. Er is braderie! Dat is 
leuk. Ze snuffelen bij alle kraampjes. Geertje koopt een mooie trui voor zichzelf, 
wijn voor haar zus en een kaars voor haar nicht. Michelle koopt een mooie 
puzzel, van 500 stukjes, van zeehondjes. Herma koopt een opener voor op de 
kinderboerderij. Michelle ziet een kraam met mooie pottenbakspullen. 
Daarna trakteert Wiefse op poffertjes. Mmmm, wat zijn ze lekker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Beide groepjes zijn rond 12 uur weer thuis. 
Gebakken aardappeltjes voor de lunch, lekkerrrrrrr!! 
Tijd om te chillen!! 
Daarna gaan we naar het nostalgisch museum.  
We zien heel veel oude dingen, er zijn winkeltjes met spullen van vroeger: een 
schoenmaker, een tandarts, een kapper, een fietsenmaker, een tabakswinkel. 
Er is ook oud speelgoed,   een klaslokaal met oude leesplankjes, oude auto’s, 
motoren en fietsen, , poppen en poppenwagentjes enzovoorts.  
Erik herkent heel veel van vroeger. Zijn oma had ook veel van die spullen in 
huis. Meneer Visser komt ons verrassen. Hij speelt voor ons op de accordeon. 
Hij speelt ook het liedje van “het café aan de haven” en wij zingen allemaal 
mee. Dat vindt meneer Visser wel leuk!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Erik en Aron willen wel even  
op een motor “rijden”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna gaan we naar Nes. Als we in de bus zitten begint het weer te regenen. 
We hebben steeds zo veel geluk. Als we in de bus zitten of thuis zijn regent het. 
Als we buiten zijn, dan is het droog. 
In Nes eten we een ijsje. Ieder kiest zijn eigen smaak. Geertje koopt een mooie 
beker, en Michelle nog een mooie puzzel. Herma koopt een kaarsenstandaard 
en een lepeltje voor Henk en Boukje. We wandelen een beetje door de 
straatjes. Bij een huis staan mooie kunstwerkjes , gemaakt van schelpjes. 
Herma en Michelle kopen allebei zo’n mooi schelpenkunstwerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Mooi 
huisje uit 1747 
in Nes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als we thuis zijn begint Michelle meteen aan haar nieuwe puzzel. De afbeelding 
is de paardenreddingsboot. Erik helpt haar mee. Hij is zó af! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dan gaan Wiefse, Erik en Aron koken: pilav. ’s Avonds zitten we gezellig bij 
elkaar. We spelen de hele avond Skipbo. Helma wint alweer!! En daarna wint 
Michelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Donderdag  15 augustus 2019 

 
We worden wakker met stromende regen buiten. We hebben er geen last van. 
In de Südwester is het lekker droog en warm. We smullen van een lekker 
ontbijtje. Wiefse heeft stickertjes. Geertje zoekt leuke stickers voor op haar 
kleurboek.  Daarna doen we dikke kleren aan: we gaan met de paardenkoets 
rijden! We staan op tijd buiten. Tijdens het wachten zingen we het liedje “busje 
komt zo”. Geertje laat zien dat ze een leeuw na kan doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gggrrrrrr!! 



 

En ja hoor, daar is de koetsier Theo, met twee mooie, fiere, bruine paarden 
voor de huifkar. Nu hebben we twee Theo’s!! We stappen allemaal in, Erik en 
Aron willen wel op de bok. We rijden even naar het strand. Daarna door het 
bos. In het bos gaat het regenen, Aron en Erik worden nat. Ze kruipen weer 
terug in de huifkar. Herma vraagt aan de koetsier: “Theo, hoe lang doe je dit 
werk al?” “Tien jaar” zegt hij. Theo de koetsier legt van alles uit over het eiland. 
Ook weer zó interessant. Op het strand vertelt hij van alles. Door de harde 
stroming wordt Ameland aan deze kant steeds kleiner. Aan de andere kant van 
Ameland komt steeds zand bij. Daar wordt Ameland steeds groter. 
 In het bos vertelt hij over de eendenvijver. Picknick in de koets: sap en een 
heerlijke notenkoek. Als het weer droog is wil Michelle wel op de bok. Wat een 
leuke ochtend was dit weer! Even koffie en dan smullen we van een heerlijke 
lunch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar komt Theo de koetsier.           Geertje komt de huifkar in. 
 
 
 
Aron en Erik  
naast Theo  
op de bok. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Michelle met Wiefse  
op de bok naast de  
koetsier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langs de vuurtoren.        
Door het bos. 



 

We zingen het lied : “in een rijtuigie”:  
 
 
en maar schommelen, 
en maar kijken  
naar de kont  
van het paard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nog even het paard aaien. 

 
 
 
 
                       Herma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erik 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Geertje 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

Michelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aron 
 
 
 
 
 
 



 

Een lekkere tomaat-komkommersalade als lunch…  even chillen…. 
En dan weer op pad! Naar het atelier waar ze pottenbakken, Michelle had de 
kraam op de braderie gezien. Michelle kan ook heel goed pottenbakken. 
In het atelier kan Michelle haar hart ophalen. Kunstenares Liesbeth laat ons 
alles zien. Michelle mag zelfs even samen met haar kleien! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De twee kunstenaressen – collega’s  
aan het kleien. 
 



 

In het maritiem museum “Abraham Fock” leren we alles over reddingsboten. 
Over hoe het vroeger ging en hoe het nu ging.  
 
 
Aron en Erik klimmen in een  
overlevingsbootje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aron klimt met Wiefse op de  
reddingsboot.  
Die hebben we van de week  
nog de zee in zien gaan!  
 
 
 
 
 
Geertje bestuurt de  
reddingsboot. Ze botst  
nergens tegenaan!  
Knap Geertje! 
 
 
 
 
 
 

Aron bestuurt de veerpont.  
Precies varen tussen de groene   en 
rode boeien door. Dat gaat nét goed 
Aron!      

 



 

 
En dan is het al weer bijna avond! 
We gaan nóg een keer naar een restaurantje! We krijgen soep, een 
hoofdgerecht, een drankje en een ijsje of koffie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’s Avonds delen we de vakantieherinneringen uit. Iedereen krijgt een Tendens 
rugzakje. Iedereen mag z’n placemat meenemen. We hebben genoten van de 
week. Herma heeft héél veel gelachen om alle grapjes en gekheid van Theo. 
We doen nog één spelletje “regenwormen” en dan naar bed.  
Morgen vroeg op! 
 



 

 
Vrijdag 18 augustus 2019 

 
 
Om kwart voor 7 is iedereen al druk in de weer: bed  af halen, de laatste 
spullen in de koffer doen, lunchpakketje maken, eten… 
 
We nemen afscheid van Dorine en Ben. Bedankt voor het fijne verblijf! Bedankt 
voor iedere dag schone handdoeken en andere was!! 
Tot ziens! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op de boot terug naar het vasteland ziet Aron de groene en rode boeien  
waar hij gisteren in het museum doorheen moest varen. Leuk!!! 
 
Samen  
op de boot 

  



 

 

Enkelen van jullie willen graag het recept van pilav hebben. 
“Dan kunnen we het thuis ook maken”. Hier komt het.  
 

 
 

Pilav voor 4 personen. 
 
 

Dit heb je nodig: 
 
Rijst voor 4 personen  
150 gram boontjes 
3 uien 
Een rode en een gele paprika 
350 gram kipfilet/ kipkruiden 
1 groot blik perziken op sap  
1 groot blikje tomatenpuree 
1 bouillonblokje 
Peper 
Zout 
Olie om te bakken 

 
 

Keukengerei: 
Een kookpan (voor rijst) 
Een kookpan (voor de boontjes) 
Een braadpan (voor de groente met kip) 
Een scherp mesje 
een snijplank 
 

  



 

 

En zo maak je het: 
 
 
 
 

1. Kook rijst voor 4 personen. Kijk op het pak hoe het moet. 
2. Haal de uiteinden van de boontjes eraf en halveer de 

boontjes.  
3. Kook ze 15 minuten in een pan met wat water en zout. 
4. Giet de boontjes af en bewaar ze even. 
5. Schil de uien. Snijd ze in kleine stukjes . 
6. Pak de grote braadpan. Bak hierin de ui in wat olie op een                  

laag vuurtje. 
7. Snijd de kip in stukje van 2x2 cm. 
8. Bestrooi de kip met kipkruiden. 
9. Bak ze in een koekenpan met wat boter mooi bruin.  
10. Snijd de paprika in stukjes.  
11. Bak de paprika zachtjes mee met de ui. 
12. Voeg de boontjes bij de ui. 
13. Voeg de kip bij de ui. 
14. Voeg de tomatenpuree bij de ui. 
15. Los een bouillonblokje op in 100 ml heet water. 
16. Voeg de bouillon bij de ui. 
17. Snijd de perziken in stukjes. 
18. Voeg de perziken bij de ui.  
19. Voeg een kopje perzik-sap bij de ui. 
20. Voeg peper en zout toe.  
21. Laat het even een rustig pruttelen, maar niet koken! 

 

Smakelijk eten!!! 
Lekker met een salade van tomaat en komkommer. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herma, Aron, Geertje, Erik en Michelle: 
Bedankt voor jullie gezelligheid,  

jullie vrolijkheid,  
jullie behulpzaamheid naar elkaar.  

Jullie waren een TOPgroep!!! 
Heel veel groetjes van Theo en Wiefse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


